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ATtent(z)ie 
Tekst & muziek : A.T. Zondervan-Schouten  

Uitvoering         : Road2Nowhere (R2N)  
 

  

Refrein:  

Ben laatst op Marken geweest  

En er was daar een feest  

Op de haven in een tent ben 'k geweest  

We gingen 4 dagen los  

Met veel gedans en gehos  

Van jong tot oud ja iedereen ging daar los  

  

1. Wil je weten hoe ik daar ben gekomen  

Ik wilde even weg uit de stad  

Dus de bus vanuit Noord maar genomen  

Voor mij was dat toch wel heel wat  

Tussen schattige groen witte huisjes  

Slenter ik door de steegjes allen  

Maar eenmaal op de haven gekomen  

Zag ik hoe een tent daar verscheen  

  

Refrein  

   

2. Er was daar van alles te beleven  

Een markt, veel sport en muziek  

Je leeftijd was daar om het even  

Iedereen was daar uniek  

Ik heb daar ontzettend genoten  

Van de mensen, muziek en het bier  

En heb dus ter plekke besloten  

Dit weekend niet weg te gaan hier  

  

Refrein  
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3. Het dorpsleven is nog zo gek niet  

Weg uit de stad naar het land  

Die prachtige plek aan de haven  

Daar is altijd veel aan de hand  

Het enige wat ze daar vragen   

Is een beetje begrip en fatsoen  

En als je je dan kunt gedragen  

Dan kun je dus lekker meedoen  

  

Refrein  

  

Solo  

  

4. Ik wil dit liedje besluiten  

Met een ode aan het Marker publiek  

Dat prachtige dorp aan het water  

Ja daar wonen is echt uniek  

We vieren dit weekend het leven  

Met alles wat komt op ons pad  

En om dat te kunnen beleven  

Dan willen we ook wel eens wat  

  

Refrein 2x  


