Marker Avondklok lied uit 1952

Zachtkens klinkt het elf klokje.
De Marker jeugd moet van de straat.
Want dat heeft de raad besloten.
Zij willen rust en vree op straat.

Burgemeester wil rustig slapen.
Met zijn wijfje op het bed.
Wil geen lawaai meer op de straten.
Als hij zijn hoofd heeft neergelegd.

Arie Roos kan niet meer slapen.
Altijd denken aan zijn boot.
Die bij maanlicht gaat uit varen.
Eerst naar zuid en dan naar oost.

Keessie Viasbloem wil zich rustig.
Neer’leggen bij Aagje op het bed.
Dan geen geschreeuw meer langs de straten.
Als hij zijn hoofd heeft neer gelegd.

Japie Schouten altijd schikkend.
Als hij zijn hoofd heeft neer gelegd.
Bang voor zijn opgejaagde koeien.
Die in de nacht toen zijn verbregt.



