Nog even

Nu nog zie je kale bomen

in dikke nevelen gehuld,
knoppen zullen weldra komen
nog even, nog eventjes geduld.

Nu toont de winter nog z’n kuren
maar z’n dagen zijn geteld,

het zal niet lang meer duren

eer de lente zich weer meld.

Nu zijn de sloten nog bevroren

de aarde nog met sneeuw bedekt,
nog even en de Kievit is te horen
wordt het eerste eitje weer ontdekt.

De krokus komt al boven de grond
het gras begint te groeien,

straks kleurt de tuin weer bont

als ook de narcis en de tulpen bloeien.

Nog eventjes de kou trotseren
de regen en de harde wind,

de tijd die zal ons telkens leren
dat alles eens z’n einde vindt.
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