
Vespers in de stille week in 2023 
 

Uit liefde voor jou … de minste willen wezen. 
 

Witte Donderdag 
6 april 2023 

om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken 
 

Voorganger: ds. H.Z. Klink 
Ouderling van dienst: Marie Zeeman-Appel 

Organist: Hans Jütte 

 
 
 
 
Luiden van de klok 
 
Binnenkomst voorganger 
 
Zingen: Processielied (melodie: Lied 281 Liedboek) 
 
1 Wij zoeken hier uw aangezicht. God houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
1b Om alles wat u tegenspreekt, een wereld waarin Gij ontbreekt: Kyrie eleison! 
 
2 Begrens de eindeloze nacht van wie geen morgen meer verwacht: Kyrie eleison! 
 
6 Wij vragen vrede voor elkaar. Wanneer maakt gij ons bidden waar? Kyrie eleison! 
 
Bemoediging 
 
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
Groet 
 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader en van Jezus Christus, 
onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. 
 
Schriftlezing: Oude Testament: Exodus 12: 1-11 
 
Zingen: Psalm 81: 8, 11, 12 en 14 
 
8 Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 

11 Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan: 
niemand houdt u tegen. 



 
12 Al wie u verdrukt 
zal Ik af doen deinzen. 
Ik verbreek het juk 
dat uw schouders knelt, 
en het ruw geweld 
zal verering veinzen. 
 

14 Keer terug tot Mij 
Israël, gij trotse – 
en de woestenij 
zal weer bloeien gaan; 
Ik geef most en graan, 
honing uit de rotsen. 

Schriftlezing: Nieuwe Testament: Johannes 13: 12-20 
 
Zingen: Lied 561: 1-5 
 
1 O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 

2 Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 

3 De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 

4 O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

5 opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Elke gebedsintentie wordt afgesloten met de acclamatie van lied 367e 
 

 

 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Tafelgebed en gebed des Heren 
Nodiging en uitdeling 
Dankgebed uit het formulier 
 
Na de viering van het Heilig Avondmaal wordt de avondmaalstafel in stilte 
afgeruimd en wordt de Paaskaars gedoofd. 
 
  



Slotlied: Lied 556: 1-5 
 
1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is de lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
Zegenbede 
 
Voorganger: Laat ons heengaan in vrede, in de verwachting van de toekomst van 
onze Heer.  
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap 
van de Heilige Geest zij met u allen. 
 
Allen: Amen 
 
 
 
 
 
 
In stilte verlaten wij de kerk. 
 
 

 
 


