
‘WAT ALS DE STORM KOMT’ 
 

Wie zal ons vinden  
 
Je kan de stroming soms lezen 
De zandbank ontwijken 
Leren laveren 
Tegen de wind 
Rivieren verleggen 
Door dijken te bouwen 
Het water temmen en denken 
Dat je de zee overwint  
 
Maar wat als de storm komt 
Als alles te veel wordt 
De golven te hoog zijn 
En ik te klein 
Wie zal ons dan vinden 
Als wij zijn verloren 
Wie zal ons redden 
Wie gooit de lijn 
  
lk wil alles maar weten 
lk wil droog door de regen 
Voorkomen is beter 
Dan laten genezen 
Je moet me geloven 
We kunnen echt een eind komen 
lk weet het zeker 
lk heb het altijd zo gedaan 
 

Maar wat als de storm komt 
Als alles te veel wordt 
De golven te hoog zijn 
En wij te klein 
Wie zal me dan vinden 
Als ik ben verloren 
Wie zal me redden 
Wie gooit de lijn  
 
Er zijn altijd nog helden 
Bij nacht en bij ontij 
Ze splijten de golven 
Met de kop van het schip 
Ver van de haven 
Dwars door de storm 
Dwars door het donker 
Op zoek naar een licht 
Er zijn altijd nog helden 
Er zijn altijd nog helden 
 

 
  

 


